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De welgestelde vraag van deze week komt van een ongeruste ouder:

Beste Roeptoeter,

Hoe komt het dat mijn kinderen soms gewoon helemaal niet naar mij luisteren? Wat heb ik
verkeerd gedaan?

Een ongeruste ouder

Beste ongeruste ouder,

Wat leuk, dat je de Roeptoeter deze vraag stelt in juist deze turbulente tijden! Je zegt er niet bij,
hoe oud of jong je kinderen zijn en of het meisjes of jongens zijn! Ik weet niet eens of jij een
vader of een moeder bent! Misschien maakt dat ook niet uit voor mijn antwoord. Hou je vast, ik
ga best een lang betoogje afsteken... wil je een korter antwoord? Dan kan je beter meteen
doorschakelen naar mijn laatste10 vuistregels over: waar ligt de grens?

Hier ga ik iets dieper in op de drie hoofdzaken, die ik aan jouw vraag wil koppelen:

1.Dwarse periodes in een kinderleven

En dan heb je een lief kind en dan komt ineens de dag, dat hij of zij het concept ‘nee’ ontdekt! En
dat het “niet doen, laat dat, pas op, hoor, dat mag niet” uit je oudermond komt rollen... Sommige
dreumesen hebben dat al jong, bij anderen komt het zich afzetten tegen de norm of het
opzoeken van de grens pas later. Zo heb je hele dwarse peuters en hele dwarse kleuters. Soms
gaan ze tussen hun 9¢ en 10¢ jaar vast oefenen met puberaal gedrag en sommigen ontwikkelen
rond het 6¢ levensjaar de grote monderites. Anderen wachten met het zich tegen hun ouders
afzetten, tot ze bijna uit huis zijn of terugblikkend op hun al dan niet turbulente leven, zo rond
hun 40e levensjaar. Die vragen zich pas dan af: wie ben ik? Waar ben ik uitgekomen? Hoe ben ik
gevormd? En wie kan ik daarvoor aankijken? Het hoort erbij en maak je niet druk: je was zelf ook
een kind! Je bent zelf toch ook goed opgedroogd? Nou dan!

Dat kinderen zich gaan afzetten tegen het gezag ( hun ouders, de leerkrachten, de
scheidsrechter, de piano juf) heeft vooral te maken, met dat ze testen hoe sterk jij bent. Kunnen
ze zich veilig voelen bij jou? Vang je ze op als ze (van de trap/stoel/tafel) dreigen te vallen?
Voelen ze zich door jou gezien en gehoord en gewaardeerd? Ze zetten zich niet tegen jou af om
wie je bent, maar om wat je op dat moment, in die fase, vertegenwoordigt: het gezag, de
grenzensteller, de autoriteit. En dat is goed! Ga de strijd maar aan! Niet omdat je je als persoon
in je kuif gepikt voelt, maar als de verantwoordelijke gezagsdrager die je bent. Blijf rustig en
verstandig en luister naar wat er onder het verzet van je kind schuil gaat. Ken je kind! Waar
houdt het van? Naar welke muziek luister het? Welke boeken of films kijkt het? Wie is zijn of
haar beste vriend? Of zijn of haar vijand? Weet je daar de namen van? Maak vervolgens
duidelijke regels en afspraken en wees bij het handhaven consequent! Laat niet met je sollen!
Nee = neel!!!

Het zich tegen jou afzetten hoort er gewoon bij! Sterker nog: Ze moeten zich tegen jou afzetten,
omdat ze anders voor eeuwig afhankelijk van je zullen zijn en nooit zouden kunnen loskomen
van die navelstreng. Dat zie je om je heen vast wel eens gebeuren, toch? Dat dochters de beste
vriendin zijn van hun moeder? En vaders de beste kameraad zijn van hun zoon? Dat lijkt heel
mooi en romantisch, maar in mijn ogen is dat geen gezonde relatie. Je bent gelijkwaardig aan je
kind, maar je blijft de ouder/opvoeder! En zeker als ze nog jong zijn en uit jouw hand moeten
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eten en onder jouw dak moeten wonen, ben jij verantwoordelijk voor hun welzijn. Dat kan je niet
omdraaien: je kinderen zijn niet verantwoordelijk voor jouw welzijn! Ze mogen je helpen als jij
hulpbehoevend wordt, dat spreekt voor zich, maar als een kind al voor jou moet ‘zorgen’ dan kan
hij of zij niet echt een kind zijn.

2.Hoe maak je als opvoeder duidelijk wat je verwacht of wil?

Mag ik even een zijpad op? Ik ga je een voorbeeld geven...

De oudste dochter van een van onze vroegere buren speelde graag bij ons in de tuin. De tuin bij
haar ouderlijk huis was veel kleiner en moest niets hebben van kinderspel: te netjes, te
aangeharkt, teveel mooie planten in breekbare potten op het modisch gestylde terras. Bij ons in
de tuin kon een blind paard nog geen kwaad doen! Er speelden vaak veel kinderen bij ons en dat
was prima! Gezellig! Verkleedpartijen, watergevechten, circusvoorstellingen, fikkies stoken, een
modderbad...het kon allemaal. De oudste dochter wilde vaak niet naar huis en rekte haar bezoek
zo lang mogelijk. Op de afgesproken tijd ging zij niet uit zichzelf naar huis en dan kwam haar
moeder haar maar halen. Dat ging zo:

Moeder: Elsje, kom je mee naar huis?

Elsje: Nee!

Moeder: Waar is je jas. Trek je die even aan?

Elsje : Nee!

Moeder: Pak je je schoenen even?

Elsje: Nee!

Moeder: Nou, dan ga ik maar zonder jou naar huis...

Elsje: Dahag!

Moeder: Dan krijg je geen pannenkoeken!

Elsje: Ik wou ook helemaal geen pannenkoeken!

En dan greep mijn moeder in: Ze stapte kordaat op het kind toe, pakte haar zacht maar met
overtuiging bij de schouder en liep met haar op naar de voordeur. Onderwijl zei ze: Elsje, het was
weer heel gezellig en we zien je graag nog een keer. Hier heb je jas en daar staan je schoenen.
Dahag! Tot de volgende keer! En dan ging de voordeur achter Elsje en haar moeder dicht.

Uit dit voorbeeld leer je dit:

-Op een gesloten vraag kan je kind met ja en nee antwoorden en dus ook ja en nee doen! Ga je
mee? Nee!

-Zeg je: Kom we gaan! Dan is dat veel duidelijker. Gebiedende wijs! Commandostand 1!
-TIPTOOL: geef het kind tijd om het spel af te ronden en zich voor te bereiden. Zeg: Over 5
minuten gaan we naar huis! EN DOE DAT DAN OOK! Ga niet zelf nog eindeloos staan kletsen of
bellen of lopen te lummelen...

-Ga niet dreigen met een actie, waarvan het kind allang weet , dat je daar toch niet toe zult
overgaan: natuurlijk gaat moeder niet zonder Elsje naar huis! Natuurlijk krijgt Elsje heus wel die
pannenkoek! Dat voelt ze aan haar water! En vermoedelijk heeft ze dat al heel vroeg in haar
leventje doorgekregen: ouders doen niet altijd wat ze je beloven!

-Doe dus altijd wat je belooft, ook als je het nodig denkt te hebben om met iets te dreigen.
-Vreemde ogen dwingen: mijn moeder toonde hier haar gezag en Elsje ( net als vele andere
kinderen) accepteerde dat zonder probleem. Maar mijn moeder was dan ook kordaat en
duidelijk! Vriendelijk, maar beslist! En pro-actief: ze gaf Elsje gewoon geen keus!

3.Welk gedrag accepteer je?

Dit is een lastig aspect: voor iedereen liggen de grenzen van het betamelijke anders. Met twee
woorden spreken? Dames voor laten gaan? Mensen in of uit hun jas helpen? De deur voor
iemand openhouden? Netjes bedanken voor het stukje worst bij de slager? ‘U’ zeggen tegen alle
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volwassenen? Dat is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En ook zonder dit soort regels voor
de omgang met elkaar kunnen we kinderen leren om zich aardig en netjes te gedragen en voor
zichzelf op te komen, zonder anderen te kwetsen. Ze hoeven geen brave doetjes te zijn! Waar jij
de grens ook leggen wilt, zorg ervoor dat die grens duidelijk is en passend bij de beleving van
het kind. Vraag niet iets onmogelijks; wat kan en kent je kind? Zelf laten ervaren hoe heet die
kachel is? Of hoe onbuigzaam die lantaarnpaal? Of hoe scherp dat mes? Dat kan! Maar blijf er
wel kort bij en reageer als de kippen op naderend onheil. Zelf uit laten zoeken, wat er gebeurt
als je iemand iets afpakt? Of als je brutaal bent tegen je meester? Dat kan! Maar het is echt
beter om in dat soort situaties goed duidelijk te maken, wat je wilt zien: welk gedrag is wanneer
gewenst? Hoe wil jij, dat jouw kind zich gedraagt? En weet je kind dat van jou? En van je
partner?

Bij mijn 10 vuistregels over het stellen van grenzen, ga ik vooral uit van het geven van
vertrouwen en het kunnen aanspreken van je kind op de eigen verantwoordelijkheid. Ook het
hele jonge kind snapt donders goed, dat er zoiets is als oorzaak en gevolg. Dat een handeling
een effect heeft. Daar kan je ze best op aanspreken! DOE HET GEWENSTE GEDRAG GOED
VOOR! Doe ze ook gewoon voor hoe ‘samen spelen = samen delen’ eruit ziet! Doe ze voor, hoe
het eruit ziet om iemand te bedanken of voor te laten gaan. Mogen ze niet roken voor hun 18¢?
en jij rookt wel? Dat werkt niet...

Leg ze ook altijd goed uit, wat er aan de hand gaat zijn, als ze over een grens heen dreigen te
gaan. Even een time-out! Wees duidelijk! Niet te bang zijn om ook streng te zijn. Dat willen ze
juist graag! Streng, maar rechtvaardig. Nee=nee! Daar issie weer... Als je alleen maar heel lief
wilt zijn, ben je vaag en vloeibaar en dat voelt niet veilig...Dan ga je toegeven, omdat je geen
ruzie wilt of omdat je bang bent het kind teleur te stellen. Dan ga je water bij de wijn doen: Nou
vooruit, nog een laatste laatste chocolaatje...Dit lijkt op papier zo makkelijk, maar in de praktijk
kan het vies tegenvallen. Kinderen zijn meesters in het manipuleren en onderhandelen
tegenwoordig! Dat is schattig als ze klein zijn, maar waar ligt het kantelpunt? Wanneer is het
niet meer zo leuk? Wanneer wordt bijdehand gewoonweg onuitstaanbaar brutaal? Dat bepaalt
de directe omgeving van het kind! Ouders voorop! En dan de andere opvoeders: de familieleden,
de leerkrachten en de peergroup: de speelkameraden. Ja, jouw rol als opvoeder is een heel
actieve en het vraagt veel energie. Haal die energie uit jouw onvoorwaardelijke liefde voor je
kind, maar accepteer nooit onvoorwaardelijk al hun gedrag! Stel een grens! Succes!

0ja..

Bedenk bij dit alles goed: een mens is niet wat hij of zij doet! Je doet vervelend misschien, maar
je bent het niet! Gedrag is bij te sturen, karakter is een vast gegeven. Vanuit de aard van het
beestje vloeit het gedrag voort, maar het is niet hetzelfde!

Heb je hier wat aan? Ik hoop het! Wil je meer advies op maat, neem dan gerust nog es contact
met mij op! Je weet me te vinden...
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