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NWSBRF nummer 1, 26 januari 2021 
*Kleuterkwoot van de week: 
“God maakt toch geen kinderen? Mijn vader zegt, dat de mensen die zelf knutselen!” (Hidde, 5 
jaar) 
*Een kijkje in de klas 
Maak kennis met Gilbert (5 jaar). Hij was mijn eerste hoogbegaafde kleuter, oudste zoon uit een 
bijzonder gezin. Het verhaal van Gilbert is nog steeds een interessante casus. Wat zag ik in mijn 
kleuterklas? En hoe ging het verder met Gilbert? Kijk je mee? 

GILBERT nwsbrf 1.pdf

 
*Deze maand bij de Roeptoeter: 
-De wel gestelde vraag van de week: Hoe houd ik de boel uitdagend? 
Beste Roeptoeter, 
Ik ben een ervaren leerkracht en doe dit werk met veel plezier, nog steeds. Wat een prachtvak! Ik 
heb nog 3 jaar voor de boeg tot mijn pensioen en kan veel op routine afhandelen en behappen. 
Mijn vraag aan jou is nu: hoe houd ik de boel uitdagend? Voor mezelf? Tot het eind? Meester K. 
Lees mijn antwoord op de website bij ‘Feiten en Fabels’ of klik op de bijgevoegde link. (PDF) 

De welgestelde vraag 

van deze week komt van een oudgediende.pdf 
-Blogs: 
-De vloek, die CITO heet.  
-Vouwwerkjes de wereld uit? Nee toch? 
-Carrière maken begint in groep 3. 
 
-Lestips:  
-Hoe vind je de weg op zee kapitein? Een los les-idee, (taalbeschouwing), met als inspiratiebron 
een prachtig gedichtje van Willem Wilmink. 

Hoe weet je de 

weg.pdf  
-10 vuistregels voor dictee anders! Varieer eens de routine en hou de bovenkamers fris!  

10 vuistregels voor 

dictee anders.pdf  
Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer! 
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