
 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
Mogelijke vragen bij de dierenposters: 

Algemeen: 
-Kunnen dieren tellen? 
-Waar denken dieren aan? 
-Kunnen ze stoppen met denken? 
-Hebben dieren herinneringen? 
-Wat weet een koe/kip/olifant/varken/zebra/giraf? 
-Hoe komen dieren aan hun naam? Kennen ze hun naam? 
-Hebben dieren fantasie? 
-Waarom kan een zebra/giraf/olifant geen huisdier zijn? En waarom wel? 
-Kan een dier een held zijn? Waarom wel? Waarom niet? 
-Voor dieren is de wereld makkelijker dan voor mensen, omdat ze minder weten. Ben je het 
hiermee eens? 
-Dieren zijn nooit gemeen. Ben je het hiermee eens? 
-We kunnen wel/niet zonder bepaalde dieren. Wat vind jij? 
-Wie kan er bozer worden: een dier of een mens? 
-Kan je dieren sorteren en hoe doe jij dat? 
-Doen dieren ook aan discriminatie? Hoe dan? 
-Is het sorteren (van dieren) hetzelfde al discrimineren (van mensen)? 
-Hoe zijn de schilderijen gemaakt?  
-Wat valt je op? 
-Wat betekenen de 2 kleuren steeds? 
-Wat vind je van de gedichtjes? Wat spreekt je aan en waarom? 
-Waar kijken de dieren naar? 
-Met welk dier voel jij je het meest verwant? 
-Wat zou jij de dichteres willen vragen? 
-Wat zou jij de dieren willen vragen/vertellen? 
 
 
Vragen bij de koe: 
De koe herkauwt wat ooit eens was: verdoet daarmee haar dagen, maakt melk uit gras, geen 
vragen! 
-Welke vraag zou jij een koe willen stellen? 
-Zou jij willen ruilen met een koe? 
-Koeien zijn belangrijk. Ben je het hiermee eens? 
-Wat ‘herkauw’ jij wel eens? 
 
Vragen bij het varken: 
Het varken doet wat het graag wil: schijt alles door een roze bil! 
-Mensen zijn net varkens! Ben je het hiermee eens? Waarom wel? Waarom niet? 
-Waar heb jij ‘schijt aan’? Wat betekent dat eigenlijk? 
-Van wie is het varken? Van zichzelf of van de boer of van de slager of van zijn op-eter? 
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-De wereld zou beter zijn zonder varkens. Ben je het hiermee eens? 
-Kunnen varkens tevreden zijn? Of boos? Blij? Bang? Bedroefd? 
 
 
Vragen bij de kip: 
De kakel- kukel- kip kijkt blij: was er eerder dan het ei! 
-Is dat zo? Hoe weet je dat? 
-Kan een kip blij zijn? 
-Telt een kip haar eieren? 
-Kan een kip voor zichzelf zorgen? 
-Zijn dieren in vrijheid beter af dan dieren in een stal? 
-Een kip slachten om op te ten is niet zielig: je huisdier slachten en opeten wel! Ben je het 
hiermee eens? 
-Waarom eten wij kip? Kunnen we ook zonder? 
 
Vragen bij de zebra: 
De zebra denkt niet zwart of wit, maar altijd allebei. Trekt hij zijn strepen bij elkaar, is hij minder 
kwetsbaar voor gevaar. Verhult daarmee zijn ware aard als paard. 
-Kan een zebra denken? Wat dan? 
-Wat wordt bedoeld met zwart wit denken? Kan je en zwart en wit denken tegelijk? Hoe gaat dat 
dan? Kan je daar een voorbeeld van noemen? 
-Wanneer voel jij je kwetsbaar? 
-Is het beter om altijd sterk te zijn? 
-Wat zou jij willen verhullen? Waar schaam jij je voor? 
-Wat zou voor jou een goede schutkleur zijn? 
-Voor wel gevaar moet een zebra vrezen? En jij? 
 
Vragen bij de olifant: 
Vandaag had ik de olifant weer op bezoek. Hij drukte zwaar op mij. Mijn borst deed zeer. Hij 
tetter-schetterde een woest-mooi droevig lied. Ik kende alle woorden. 
-Wat bedoelt de dichteres met deze woorden? 
-Kan een olifant verdrietig zijn? Waarover dan? 
-Waar zit verdriet? 
-Hoe kan verdriet woest en mooi zijn? 
-Waarom ben jij wel eens verdrietig? Wanneer was jij voor het laatst verdrietig? 
-Wat zou de olifant kunnen troosten? 
 
Vragen bij de giraf: 
Dit is wat de giraf mij leert: hoe langer de nek, hoe verder weg de horizon waarachter alle zon 
verdwijnt. 
-Wat heeft de dichteres geleerd? Wat denk jij? 
-Wat zou jij van een dier als een giraf willen leren? 
-Kan je wel iets leren van een giraf? Wat dan?  
-Kan een giraf iets van ons mensen leren? Wat dan? 
-Kan je alles leren? 
-Een lange nek betekent dat je over anderen heen kan kijken. Is dat fijn? Zie je dan meer? Wat 
zie je dan meer dan anderen? Kan het ook een nadeel zijn? 
 
Voor de opbouw van een goed filosofisch gesprek: tsjek de website bij tips en tools!  
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