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Sinterklaas en de Tupperware Party        door Corinne Rijks, Haarlem 2020 

Een korte klucht van maximaal 30 minuten, te spelen door een willekeurig 

aantal leerkrachten, voor de groepen 1  t/m 5 van de basisschool. 

Uitgangspunten: 

- De klucht staat los van het Sinterklaasjournaal en kan op alle momenten 

van de sinterklaastijd worden opgevoerd. 

- Het is een laagdrempelige opzet: geen toeters en bellen met licht, geluid, 

decor, kostuums, lappen tekst, maar met 2 of 3x oefenen te leren. 

- De klucht heeft een hoog improvisatie karakter. Het kader en het verhaal 

geven richting aan het spel. 

- Na een korte introductie ontstaat er een probleem. Dat lijkt niet te kunnen 

worden opgelost, maar natuurlijk lukt dat uiteindelijk  allemaal weer wel. 

- Er wordt gebruik gemaakt van bekende deuntjes voor liedjes met een op 

het verhaal toegesneden eigen tekst. Dat maakt het instuderen en 

meezingen makkelijker. 

- Speel het in een hal of gymzaal of brede gang. Zorg wel voor een plek, 

waar de spelers achter kunnen verdwijnen. Een doek of een gedraaide 

bank, een oud kamerscherm. 

Het verhaaltje: 

Sinterklaas is op weg naar een bestemming in Nederland met zijn paard, zijn 

cadeaus en zijn Piet(en). Het stormt. Alles waait weg! De mijter, de staf, het 

paard, de mantel, de cadeaus uit de zak en de Pieten… 

Sint strompelt nu alleen en verloren rond, zijn (overduidelijke nep)baard hangt 

op zijn rug! 

Hij komt bij een gebouwtje. Daar klopt hij aan en wordt vrolijk ontvangen, maar 

niet herkend als Sint! Vanwege zijn lange jurk en zijn lange haar en zijn blote 

kin wordt hij aangezien voor en vrouw… 

Hij is beland bij een Tupperwareparty. 

De gastvrouw neemt aan, dat Sint meedoet en elke keer als hij zijn hand 

opsteekt om iets te gaan zeggen of uitleggen, wordt dat signaal opgevat als 

bevestiging van zijn wens het getoonde  Tupperware item te kopen. Dus aan het 
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eind van de party zit Sint met een hele berg plastic spul om zich heen… hij heeft 

betaald met chocoladegeld. 

De dames van de party helpen Sint met het inpakken van de spullen (in de lege 

zak) en gaan dan teleurgesteld weg. 

Sint zit bij de pakken neer. Wat nu? Alles is verloren. Het feest gaat niet door… 

Maar dan druppelen de Pieten weer binnen. Ze zijn het spoor van spullen 

gevolgd en zijn blij dat ze Sint weer gevonden hebben. Hoofdpiet ziet dat Sint 

op of naast een volle zak zit en dat zorgt natuurlijk voor de oplossing van het 

probleem: ze kunnen de verzameling Tupperware uitdelen: ca-doosjes!!! 

Het feest kan dus wel doorgaan! Hoera! 

Rollen: 

-Sinterklaas 

-Paard (optioneel) (kan ook een stokpaard zijn!) 

-Pieten (divers) 

-Hoofdpiet 

-Huisvrouwen/huismannen 

-Tupperware gastvrouw (mevrouw de Vries) 

-p.s. de rollen van pieten en huismannen/vrouwen/ mevrouw de Vries kunnen 

ook dubbelrollen zijn. Wissel in dat geval mutsen uit voor theedoeken en 

schorten! 

Muziek: 

-levende muziek in de vorm van een gitarist of wat, 

-of karaokeversies via internet/computer/telefoon en beatbox 

-gebruikte liedjes: Sinterklaas Kapoentje, Are you lonesome tonight, een 

rapbeat-basis, Wie komt er alle jaren. 

Attributen: 

-Staf, mijter, mantel, soepjurk ,zak en losse baard en pruik voor de Sint. 

-pietenmutsen en -kragen, eventueel handschoenen of pofbroeken. 

-schorten, theedoeken voor om het hoofd voor de huisvrouwen/mannen. 

-heel veel trommels en bakjes en bekers , doosjes van de afhaal chinees, 

etc.(kosteloos materiaal) 

-paardenmasker of wit laken met plek voor de kop/ voorpoten en de kont/ 

achterpoten (2 collega’s samen 1 paard!!!) 

 

 

 

Het scenario: 

(De kinderen zitten klaar in de zaal/de klas/de gang. Het speelvlak is leeg.) 

(We horen de wind waaien) (Het publiek en/of de spelers maken zelf dat geluid) 

De spelers komen schuin tegen de wind in bewegend het speelvlak op. Pieten, 

paard en een lopende Sint met een zak vol cadeaus. De pieten verliezen hun 

mutsen en kragen en gaan erachteraan, het paard valt om en vliegt ook uit zicht. 

(Eventueel omkleden tot huisvrouw/man). Sint staat in het midden en tolt rond. 
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Hij verliest zijn mijter en staf en mantel (weggooien…) en ook de cadeaus uit de 

zak…. 

De wind is gaan liggen. De dames en heren van de party komen onopvallend op 

en gaan ergens samen zitten. 

SINT: (ondertussen) hehe, nou nou, poe poe, tsjonge jonge jonge ….wat een 

toestand in de wereld! Gelukkig….  Is de wind gaan liggen. Maar waar is alles 

en iedereen? (kijkt om zich heen) Ah, ik zie daar een gezellig gebouwtje/ 

groepje dames/ een bijeenkomst. Daar zal ik om hulp gaan vragen. 

Sint heeft nu de baard op zijn rug en strompelt naar een deur/ de dames/ de 

groep. (Dat kan een op zijn kant gezette tafel zijn. Of een niet zichtbare deur. 

Aankloppen met de hand, terwijl zijn voet het geluid van kloppen maakt door 

hard op de grond te stampen, je kent dat wel…)  

MEVROUW DE VRIES: 

Goedenavond, komt u binnen, we waren nog net niet begonnen. U bent? 

SINT: Ik ben de…  de SINT! 

MEVROUW DE VRIES: Haha , wat een grappige naam, mevrouw de Sint! 

Gaat u zitten? Koffie? Cake? Koekje? Welkom op onze Tupperware party, 

mevrouw de Sint! Ik ging net beginnen met mijn demonstratie…. 

Ze zingt ( op de wijs van Sinterklaas Kapoentje) 

1.Ik heb hier een doosje 

Dat gaat mee, een poosje 

Je krijgt het haast niet open 

Wie wil deze kopen? 

2. Ik heb hier een trommel 

Voor alle soorten rommel 

Je krijgt het haast niet open 

Wie wil deze kopen? 

3. Ik heb hier een bakje 

Veel sterker dan een zakje 

Je krijgt het haast niet open 

Wie wil deze kopen? 

(De doosjes worden onder het zingen doorgegeven en bewonderd) 

(Sint steekt steeds zijn hand op en krijgt dan het getoonde in de schoot 

geworpen.) 

MEVROUW DE VRIES: Nou dames en heren, we zijn er doorheen. Tijd om af 

te rekenen. (Sinterklaas betaalt met grote tegenzin met chocoladegeld) 

MEVROUW DE VRIES: Mevrouw Sint, ik dank u zeer. Uw leven zal nooit 

meer hetzelfde zijn na deze party. Heeft u wel iets om het allemaal in te doen? 

SINT: Eh…ik heb hier een lege zak…. 

De dames en heren helpen Sint met inpakken en druipen dan teleurgesteld met 

elkaar mompelend af. (Omkleden tot Piet) 

Sint is weer alleen en zit bij de pakken neer.  

Hij zingt:( op de wijze van  Are you lonesome tonight ,van E. Presley) 
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Ik ben zo eenzaam, alleen.Waar is iedereen heen?Ik ben eenzaam en ik heb 

verdriet…Ik ben alles nu kwijt.Weg is de goede tijd.Ik had alles, maar nu even 

niet…. 

Ik ben verloren, verdwaald en mezelluf niet meer. Ja, ik ben nu gewoon eh-een 

straatarme heer… 

Ik ben zo eenzaam , alleen. Waar is iedereen heen? Ik ben radeloos, maar geen 

piet die dat ziet…. 

Terwijl hij nog even doorneuriet, komen de pieten en het paard één voor één 

weer tevoorschijn met alle verloren spullen (behalve de cadeaus) 

HOOFDPIET: Lieve Sinterklaas. Hier bent u hier! En hier zijn ook wij! Met 

bijna alle spullen! 

SINT: Ach Pieten, wat fijn om jullie te zien, maar alles is verloren. Er komt  

geen 5 decemberfeest. Ik ben alles kwijt: de cadeaus, het geld… mijn hele 

identiteit ligt te grabbel….! 

De pieten gaan zitten somberen tot Hoofdpiet de volle zak opmerkt: 

HOOFDPIET: Maar Sint, wat zit er dan in die zak? 

SINT: Ach, Hoofdpiet…dat is niks, niks bijzonders…allemaal lege doosjes…. 

HOOFDPIET kijkt in de zak:  Lieve Sint, dat zijn geen gewone doosjes. Dat is 

allemaal TUPPERWARE!!! We zijn gered! We hebben nu een zak vol  ca-

doosjes!!! Die kunnen we uitdelen! Wat zullen de kinderen blij zijn!!! 

SINT: Dan kan het feest toch doorgaan? 

ALLE PIETEN: Ja, dat kan ! 

Alle  Pieten rappen( of zingzeggen) (beatboxen?) 

Een doosje voor je stickers, een doosje voor je klei, een doosje voor je knikkers, 

een doos maakt ieder blij. Een doosje met een deksel, waar alles goed in past. 

Sint geeft dit jaar ca-doosjes. Nu ben je blij verrast! 

SLOT: 

Samen met de kinderen zingen: 

Wie komt er alle jaaaren….. 

 

Veel plezier!!! 

Corinne Rijks 

 

 

 

 

 
 

 


